Op 26 september jl.
was het atelier
i - Oosteinde 45 te
O8N ATELIER | Wijngaarden - open
: voor bezoek.







Om iets te laten zien van het proces - van
ideeén krijgen en daar vorm aan geven - zijn
voor deze dag vier sfeerhoeken ingericht
naar de thema’s;

INSPIRATIE - REIZEN - TIJD - EENVOUD

TIJD. Wat is er
belangrijker dan dat?
Zitten op een bankje,
een beetje uit het raam
staren, boekje lezen.
Soms duurt het een
poos, voordat er een
idee of een plan komt.
Meestal is het hard
werken.

Maar wachten kan
lonen.

Als je jezelf of een
ander die tijd geeft,
kunnen er mooie
dingen groeien...

EENVOUD. Is het niet
een enkel woord of
gebaar wat zo kan
raken?
LT Eenvoudige
kleurcombinaties,
eerlijke materialen.
Niet alles hoeft veel te
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INSPIRATIE. Wat
inspireert, wat
veroorzaakt nu die
nieuwe ideeén?

Voor mij is dat
proberen te leven
vanuit het Woord,
weten wie ik ben, met
bijbehorende talenten.
Dit maakt dat het gaat
kriebelen van binnen.
Ik heb iets met de
kleuren van de
schepping, met
gebruiksvoorwerpen,
stoffen, motieven,
verse bloemen op tafel,
familieverhalen en
foto’s. En dan daar een
nieuw verhaal van
maken. Een heel klein
beetje ‘scheppen’,

op mijn manier.

REIZEN. Blik op de
wereld... Wat van ver
komt is lekker en ik ben
hier maar 1 keer...
Het licht schijnt ook in
Marokko en in India
zitten de mensen ook
graag... Mmm, dat
Turkse fruit is wel heel
erg zoet...

Kijk, voel, ruik

proef en luister!

Er is zoveel moois op
deze wereld!
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